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Van de redactie

Voor u ligt de voorlaatste editie van uw kerkblad Rijsoord aan ‘t Woord. Vanaf sep-
tember ontvangt u een gezamenlijk kerkblad met een nieuwe naam. Vorige maand
deden we een oproep om nieuwe namen in te leveren. Vanuit de Levensbron zijn er
tientallen namen binnengekomen, vanuit onze kerk niet één.... dat is best wel jam-
mer, zeker omdat het nieuwe kerkblad een blad van ons samen wordt, van de nieuw
te vormen gemeente..... Wilt u nog es nadenken?

Er gaat veel veranderen, de layout wordt anders, de dag van inleveren van kopij...
ook zal het nieuwe blad worden gedrukt... de verspreiding zal nog wel vanuit onze
kerk worden verzorgd. We zijn grote dank verschuldigd aan Jan Monteban, die iede-
re maand weer op maandagmorgen paraat is om dit blad te stencillen, ook de groep
die op de daaropvolgende woensdag het blad bundelt: hartelijk dank!!!Vanaf sep-
tember zal het blad door de drukker kant en klaar
worden afgeleverd.

Volgende maand zal dus de allerlaatste editie ver-
schijnen.... zullen we er met elkaar iets leuks van
maken? Heeft u een leuk verhaal over het ontstaan
van dit blad of andere herinneringen? Mail het ons...

Veel leesplezier gewenst!

Stencilen: Colofon
maandag 19 juni Inleveren van kopij voor juli/augustus
Jan Monteban met vermelding van afzender:

Uiterlijk vrijdag 16 juni bij

Ellie Lagendijk
Mauritsweg 64
2988AL Ridderkerk

Bundelen: Tel :0180-421656
woensdag 21 juni E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com
om 09.30 uur Info : www.opstandingskerkrijsoord.nl

Wim en Nelly Belder
Tel.: 0180 787552
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Erediensten
Er is iedere zondag kinderoppas en kindernevendienst!

Zondag 4 juni—Zondag Trinitatus
Gezamenlijke dienst in de Opstandingskerk

09.30 uur : Ds. E. Bijl, Nieuw Beijerland
Chauffeurs : H. Bestebreurtje en J. ljsselstein
Koster : Henk van der Starre

Organist : Jacob van Nes

Collecte : 1e Kerk

2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Jeugdwerk Protestantse Kerk

Zondag 11 juni—Tienernevendienst
Gezamenlijke dienst in De Levensbron

09.30 uur : Mevr. Ds. C.H.A. Bartelink - v.d. Dool te Honselersdijk
Chauffeurs : J. op den Brouw en W. van Gameren
Koster : Joke en Aad Andeweg
Organist : Bert Kruis
Collecte : 1e Diaconie
2e Kerk
Deurcollecte

Zondag 18 juni
Gezamenlijke dienst in de Levensbron
“Wat voor mens wil jij zi Jn - verhaal over de barmhartige Samaritaan

09.30 uur : Ds. Hans Bouma, Kampen
Chauffeurs : J.W.A. Klootwijk en M.C. Verveer
Koster : Nellie en Johan Vlietstra
Organist : Arie de Korte
Collecte : 1e Kerk

2e Diaconie

Deurcollecte

Zondag 25 juni
Gezamenlijke dienst in de Opstandingskerk
Uitzending door Radio Ridderkerk

09.10 uur : Zingen van opwekkingsliederen
09.30 uur : Ds. E.G. Matser

Chauffeurs : W.A. Ijsselstein en P. Bezemer
Koster : Wim van Bruggen

Organist : Harry Heystek

Collecte : 1e Kerk

2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Jeugdwerk Protestantse Kerk
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Zondag 2 juli
Gezamenlijke dienst in de Opstandingskerk

09.30 uur : Ds. E.G. Matser

Chauffeurs : W.C. Barnard-Lieve en R. Bode
Koster : Henk van Mastrigt

Organist : Bert Kruis

Collecte : 1e Kerk in Actie Werelddiaconaat

2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Zendingscollecte Kerk in Actie

Pastoraat

Dhr. Peer Kuiper heeft 8 mei een operatie aan zijn hartklep ondergaan.

De operatie is goed gelukt, maar deze week bereikte ons het bericht dat zijn
echtgenote, Willie Kuiper—de Jong op 17 mei jl. op 82-jarige leeftijd geheel onver-
wacht is overleden. We wensen Dhr. Peer Kuiper heel veel sterkte bij het verwerken
van dit grote verlies.

Wij willen de jongeren die examen aan het doen zijn, vanaf deze plaats, veel succes
en doorzettingsvermogen toewensen.

Wij bidden om kracht, troost, moed en vertrouwen voor allen die dit nodig hebben.

Hartelijke groet vanuit het wijkteam,
Elselien van Gameren.

Ridderkerk, 18 juni 2023

WAT VOOR MENS WIL JE ZIJN?

Het verhaal van de barmhartige Samaritaan

Zondag, 18 juni 2023 om 9.30 uur in De Levensbron te Ridderkerk
Hans Bouma, voorganger en verhaal - Arie de Korte, orgel/piano

Het was onontkoombaar, verschillende signalen kondigden het al aan: ik kwam in een
diepe crisis terecht.

Niets van wat ik had opgebouwd interesseerde me nog. Met leegte, alleen maar gapen-
de leegte om mij heen moest ik antwoord geven op die vraag die mij permanent achter-

volgde: Jij, jij Marcus, wat voor mens wil jij zijn - wat voor mens?

Woorden van de barmhartige Samaritaan uit Lucas 10. In deze dienst vertelt hij bij
monde van Hans Bouma zijn verhaal, Wat voor mens wil je zijn?

Een even schokkend als bevrijdend verhaal waaraan Arie de Korte muzikaal deelneemt.

Het verhaal wordt ingeleid door de poétisch-muzikale collage Vaste voet aan grond.
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Wittebroodsweken

Na een maandenlange ‘verloving’ (de tijd tussen het aanvaarden van het beroep en
mijn komst) zijn we eindelijk aan elkaar verbonden tijdens mijn intrededienst op 2
april waar ik met warme gevoelens aan terugdenk.

De ‘verlovingstijd’ heb ik vooral gebruikt om mijn vorige gemeente, de gereformeerde
kerk Zwijndrecht-Groote Lindt zo goed mogelijk achter te laten. Zo is collega Anne-
lene Metz die hier consulent was, in de Develhof consulent geworden en ds. Leo van
der Eijk is bereid gevonden om uitvaarten op zich te nemen indien gewenst, zoals hij
dat ook voor de Levensbron jaren gedaan heeft. Mijn vrouw Anja gaat per 1 september
één dag in de week pastoraat doen in Zwijndrecht. |k ben blij en dankbaar dat deze
drie mensen de vacante periode die is ontstaan door mijn vertrek taken van mij willen
en kunnen overnemen.

Inmiddels ben ik ruim één maand jullie predikant en heb ik al enkele mooie diensten
mogen houden. Zo was de Paasdienst in de Opstandingskerk een feest en ook de dienst
waarin we afscheid namen van Rwanda is naar verwachting verlopen. Zondag 21 mei
hoop ik mijn eerste doopdienst te mogen houden in de Levensbron.

De afgelopen weken heeft de kerkenraad van Rijsoord een voorgenomen besluit geno-
men om de Opstandingskerk af te stoten. Zondag 7 mei mochten we met de gemeente
aldaar na afloop van de dienst een gemeenteberaad houden om te horen wat de ge-
meenteleden van het voorgenomen besluit vonden. Ondanks de heftige emoties, die
ik heel goed snap, was toch de algemene stemming dat dit een wijs besluit is. Vanuit
de beide commissies van beheer was in aanloop op dit besluit een goed en degelijk
stuk geschreven wat ook tijdens het gemeenteberaad werd toegelicht. Ik zal de aan-
komende maanden samen met anderen doen wat mogelijk is om het samen gaan ker-
ken in Ridderkerk zo soepel mogelijk te laten verlopen waarbij er ook ruimte is voor
rouw en verdriet vanwege het moeten afstoten van het zo vertrouwde kerkgebouw, de
Opstandingskerk.

De afgelopen weken heb ik al enkele kennismakingsbezoeken mogen afleggen en bij
verschillende bijeenkomsten geweest, varierend van een lunchbijeenkomst in de Op-
standingskerk tot een ouderenmiddag in de Levensbron. Ik krijg door deze contacten
het gevoel in warme en hartelijke gemeentes te zijn terechtgekomen.

U moet me nog de tijd geven om namen te leren kennen, gemeenteleden hoeven één
nieuwe naam te onthouden, ik meer dan duizend.

We mogen eind mei ook het Pinksterfeest met elkaar gaan vieren. De eersteling
(Jezus Christus) zien we bij Pasen, dan gedenken we dat Jezus als eersteling opstaat
uit de dood. Met Pinksteren zien we de eerstelingen (meervoud), Jezus navolgers, de
geboorte van de kerk. De discipelen die het werk van onze Heer Jezus op deze aarde
gaan voortzetten en daarvoor de Heilige Geest ontvangen. Die Heilige Geest door-
breekt ook grenzen die door mensen zijn gemaakt, staat er in een lied.

Ik hoop en bid dat de Heilige Geest op zo’n wijze werkzaam mag zijn onder ons dat
wij waarlijk één worden, in Christus met elkaar verbonden.

ds. Eric Matser
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Opbrengst Collectes

09-04-2023 Diaconie € 381,57
Onderhoud gebouwen € 274,72
Zendingscollecte Kerk in Actie € 106,84

23-04-2023 Kerk € 280,40
Onderhoud gebouwen € 182,41
Zendingscollecte Kerk in Actie € 92,40

07-05-2023 Kerk in Actie Noodhulp € 547,75
Rwanda € 322,81
Missionairwerk Protestantse Kerk € 41,00

14-05-2023 Mercy Ships (avondmaalscollecte) € 536,06
Onderhoud gebouwen € 156,95
Missionairwerk Kerk in Actie €79,39

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK

Vaste Vrijwillige Bijdrage

Uw vaste vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op IBAN rekening NL46 RABO 0355 4032
50 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van “VVB 2023”,

Als u de machtiging heeft ingevuld: de automatische incasso van de maand juni_zal
plaatsvinden op 28 juni 2023.

De Gereformeerde Kerk Rijsoord is lid van de PKN en wordt daarom als Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI) erkend door de Nederlandse fiscus: ons fiscaalnummer (of
RSIN) is 002633644.

Bas Sintemaartensdijk
Bijdragen-administrateur / Penningmeester CVK

Deur collecte maand juni - voor het jeugdwerk van de Protestantse Kerk

Nederland speelt Sirkelslag

Sirkelslag is het grootste en spannendste interactieve spel tussen kindergroepen en
jeugdgroepen uit protestantse gemeenten in heel Nederland.

Elk jaar opnieuw strijden jongerengroepen voor de hoogste score bij dit interactieve
bijbelspel, dat gemaakt is door de jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk. Bij Sir-
kelslag staat altijd een bijbelverhaal centraal. Jongeren gaan zo op een ongedwongen
manier met geloofdsonderwerpen aan de slag.

Voor kerken is Sirkelslag een mooie kans om hen betrokken te houden.

Deze collecte wordt van harte aanbevolen.

PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk
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Lang zullen we leven......in de gloria.

Misschien een wat ongewone aanhef voor een
stukje in het kerkblad zult u denken maar ik
nodig u uit verder te lezen.

Onder het toezingen van elkaar met het bo-
venstaande lied beginnen wij altijd de ver-
jaardagsviering in de hal van de Levensbron
voor gemeenteleden van 75 jaar en ouder.

Zeven jaar geleden ontstond het initiatief in
de taakgroep Pastoraat om voor de gemeen-
teleden, die in de voorliggende periode van dat jaar 75 jaar of ouder zijn geworden,
een viering te houden.

Voor een aantal ouderen is het niet meer haalbaar om op zondagmorgen om 9.00 uur
klaar te staan voor de kerkauto of om zelfstandig naar de kerk te gaan.

Ook gemeenteleden die in de loop der jaren niet zo vaak meer “ter kerke” zijn ge-
gaan maar toch vele goede herinneringen en bekenden er aan over gehouden hebben
blijken de viering trouw te bezoeken.

Aanvankelijk was het een proef voor twee jaar maar we gaan nu naar het 8° jaar.
leder gemeentelid dat in aanmerking komt wordt persoonlijk uitgenodigd en de mid-
dag ziet er als volgt uit.

Inloop vanaf 13.45 uur met koffie en koek aanvang 14.00 uur, voor de pauze een
overdenking door onze eigen predikant Ds. Matser, waarbij er een Bijbellezing is en
we enkele liederen zingen, bij het 2° kopje koffie is er gelegenheid tot vragen stellen
en/of te praten over de inleiding.

Er is een flinke pauze om met elkaar kennis te maken of voor een hernieuwde kennis-
making, er is toestemming van de kerkenraad een glaasje wijn te schenken en er zijn
div. hapjes.

We vragen vooraf iemand uit ons midden om, na de pauze, een leuk verhaal te vertel-
len liefst over een bijzondere verjaardag maar het mag ook over wat anders gaan.
Om 16.00 uur sluiten we de middag af met een lied altijd onder begeleiding van een
organist of pianist.

U bent van harte welkom wanneer er een uitnodiging in uw bus valt de eerstvolgende
viering is in september, voor vervoer kan gezorgd worden wanneer u dat bij de aan-
melding opgeeft.

Met vriendelijke groet namens de werkgroep,
Toos Smit en Gert Rijsdijk.

|
l
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Actie Kerkbalans
Stand per 19 mei 2023:

Door 116 leden is inmiddels een bedrag toegezegd, of direct overgemaakt, van
€ 57.520,56. Hartelijk dank daarvoor!

Van 61 leden hebben wij nog geen reactie ontvangen.

U kunt ons helgen door het formulier met uw toezegging via de post te retourneren naar
ons adres: postbus 2033, 2980 CA Ridderkerk, t.a.v. College van kerkrentmeesters.

U kunt het formulier ook in een gesloten envelopEe afgeven bij één van de leden van het
college, of meegeven aan uw pastoraal medewerk(st)er.

Maar u mag uw bijdrage ook direct overmaken naar IBAN-rekening NL46 RABO 0355 4032
50 onder vermelding van “VVB 2023” (het formulier hoeft u dan niet meer in te sturen).
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet

Namens het College van Kerkrentmeesters
Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester/Bijdragen-administrateur

Collectes en collectebonnen

Als u een bijdrage via de bank wilt overmaken:
Het rekeningnummer is NL46 RABO 0355 4032 50 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijs-
oord, met vermelding van de datum van de collecte.

Als u gebruik maakt van collectebonnen en u wilt ook een bijdrage doen, dan kunt u de
collectebonnen in een enveloppe opsturen naar de penningmeester (Kapteynstraat 88,
2984 GW Ridderkerk), met vermelding van de datum van de collecte.

Collectebonnen kunt u ook voor andere doeleinden gebruiken, zoals giften kerk, giften
diaconie, giften voor specifieke collectes, etc.. Als u maar aangeeft voor welk doel de
bonnen bestemd zijn.

Als er een gezamenlijke dienst in de PG de Levensbron wordt gehouden dan kunt u
ook daar onze collectebonnen in de collectezakken deponeren.

Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK

Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrentmeesters

(in de periode van 22 april 2023 t/m 19 mei 2023)

Via mw. C.M. Bode voor diverse collectes € 550,00
Via dhr. C.J. op den Brouw voor collectes mei € 20,00
Via de collecte op 14 mei 2023 voor de voedselbank € 20,00
Via mw. N. Pikhaar voor de bloemen € 10,00
Via mw. G. Lodder wijkgeld Elisabeth € 30,00
Via de Rabobank voor de kerk € 50,00

Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften.

Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK
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Kerkelijk Bureau

Voor het opnemen van attestaties enzo-
voorts, kunt u terecht bij:

H. D.W. Alblas

Mauritshoek 22

2988 EA Ridderkerk

tel.: 0180 423566

e-mail: hdwalblas@zonnet.nl

Verjaardagen juni

1 juni 1929

De heer J. Dorsman
A.M. de Jongstraat 45
2985 TA Ridderkerk

12 juni 1934
Mevrouw W. M. Tamerius
J.C. de Backstraat 36

2988 XJ Rijsoord

Ook bij geboorte, huwelijk, overlijden of
verhuizing graag een bericht in verband
met de kerkelijke administratie.

Van harte gefeliciteerd!!!

Kerkelijke stand

Op 17 mei jl. is overleden
Mevr. Willie Kuiper—De Jong

op de leeftijd van 82 jaar

Een nieuw kerkblad - een nieuwe naam - een nieuw redactielid?

Bij een gezamenlijke toekomst hoort ook een nieuw gezamenlijk kerkblad. We zijn van
plan om met ingang van september de Toekomst en Rijsoord aan 't Woord samen te voe-
gen tot één blad.

Het zal wennen zijn na 47 Jaar Rijsoord aan 't Woord en ruim 30 jaar het blad de Toe-
komst, maar het schept ook mogelijkheden om met een frisse blik naar de inhoud te kijken
en zo ook het samengaan van onze beide gemeenten vorm te geven.

We willen het blad graag een nieuwe naam geven en willen daarom aan u vragen met ons
mee te denken.

Voor de winnaar hebben we een leuke prijs in gedachten.

De door u verzonnen naam kunt u mailen naar de redactie van de Toekomst of naar Rijs-
oord aan 't Woord, doe dit a.u.b. uiterlijk 1 juni a.s.

Xebius zal het drukwerk van het nieuwe blad gaan verzorgen, maar het moet natuurlijk
ook samengesteld worden.

We zijn op zoek naar iemand uit De Levensbron en de Opstandingskerk die iedere maand
een paar uurtjes wil besteden om samen met de overige redactieleden ons mooie nieuwe
blad vorm te geven.

Heeft u vragen? Bel dan met:
Arie de Waard: tel. 0180-411694/06-52116273.
Ellie Lagendijk: tel. 0180-421656 of emlagendijk@kpnplanet.nl

Voetnoot: helaas is er vanuit onze kerk nog geen enkele reactie binnengekomen, dat
is jammer, het wordt tenslotte een blad van onze gezamenlijke nieuwe gemeente.

U heeft nog tijd tot 1 junil!l!!
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NBG Bijbelleesrooster

juni

do 1
vr 2
za 3

Z0 4
ma 5
di 6
wo 7
do 8
vr 9
za 10

zo 11
ma 12
di 13
wo 14
do 15
vr 16
za 17

z0 18
ma 19
di 20

wo 21
do 22
vr 23

za 24

z0 25
ma 26
di 27
wo 28
do 29
vr 30

Spreuken 24:1-12
Spreuken 24:13-22
Spreuken 24:23-34

Psalm 119:17-24
Spreuken 25:1-10
Spreuken 25:11-20
Spreuken 25:21-28
Psalm 119:25-32

1 Timotels 1:1-11
1 Timoteis 1:12-20

Psalm 13

1 Timotels 2:1-7
1 Timotels 2:8-15
1 Timoteis 3:1-13

1 Timotels 3:14-4:10
Psalm 119:33-40

Mattelis 7:13-8:1

Mattels 8:2-13
Mattels 8:14-22
Mattels 8:23-34

1 Timoteus 4:11-16
1 Timotedus 5:1-16
1 Timoteus 5:17-25
1 Timotedus 6:1-10

1 Timoteiis 6:11-21
Psalm 49

Matteus 9:1-17
Matteus 9:18-24
Matteus 9:35-10:10
Matteus 10:11-20

B

De kracht van een wijze

Sta telkens weer op
Doe eerst je werk

Verlangen naar de wet
Eer aan God en de koning
Kalme woorden

Zorg voor je vijand
Onderwijs mij

De wet goed gebruiken
Genade in overvloed

Zie naar mij om

Als losgeld voor allen
Een heilige levenswijze
Waardige leiders

De juiste leer
Leven in uw gerechtigheid

Bouw op de rots

Een groot geloof

Hij neemt onze ziekten weg

Jezus heeft de macht

Hou je aan de leer

De zorg voor weduwen

Goede daden blijven niet verborgen
Tevredenheid is goud waard

De goede strijd

God zal mij vrijkopen

Volg de bruidegom

Geloof redt

Extra arbeiders

Als schapen onder de wolven
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Bedankt voor de bloemen en de kaarten voor ons 50 jarig huwelijk.

Fam. Toos en Arie Klootwijk

ledereen heel hartelijk bedankt voor de kaarten, bloemen en telefoontjes die ik ont-
vangen heb voor mijn verjaardag.

Ook de bloemen uit de kerk met de kaart met alle handtekeningen vond ik heel erg
leuk!

Hartelijke groeten
Ank van der Waal- de Vroed

In het mei-nummer van Rijsoord aan ‘t Woord heeft u kunnen lezen dat Bas en Marja
Sintemaartensdijk verhuisd zijn.

Hierbij is hun ‘vaste’ telefoonaansluiting komen te vervallen. Ze zijn vanaf nu alleen
maar telefonisch bereikbaar onder nummer 06-50415321 &

-

Ontmoetingsavond 30+

U/jij bent van harte welkom voor
een praatje, glaasje, spelletje,
kortom voor de gezel igheid,
in de Fontein op de 30+ ontmoetings-
avond.

in
In de Fg%‘;hur We zijn open op iedere tweede vrij-

vanaf 10- dag van de maand vanaf 20.00 uur

Hoe loat? tot ongeveer 23.30 uur.

\] y
Zorgen W
Zorgen We€E

Er wordt niet gerookt.

Tot ziens op vrijdag 9 juni 2023

Arie en Marian

10
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Ontvangen giften diaconie

Via Mevr. N. Pikhaar voor de voedselbank € 20,00
Via Mevr. N. Pikhaar voor de voedselbank € 40,00
Via Dhr. C. op den Brouw voor de voedselbank € 10,00
Via Mevr. E. van Gameren voor e diaconie € 20,00

Hartelijk dank voor uw giften
Kees Alblas Penningmeester C.v.D.

BLIJDSCHAP

Jij bent gezegend met een gelukkig talent: jij kunt blij zijn.
Wees blij zoveel je kunt; =
blijdschap maakt sterk. <
Blij zijn betekent in alles God zien en zijn liefde, 2
daar waar alles er vrolijk en vriendelijk uitziet,

maar ook daar,

waar het eens niet zo gaat als jij wel graag zou willen.
Dat is niet zo gemakkelijk.

Dietrich Bonhoeffer

Lunchcafé De Fontein

Geée&lig samen eten in lunchcafé De Fontein? Op de volgende data staat de tafel weer
gedekt:

1guni (aanmelden tot uiterlif'k 25 mei)
15 juni (aanmelden tot uiterlijk 8 juni)

Mensen die gebruik maken van de koffie-inloop kunnen meteen blijven als de tafel
gedekt wordt.

Maakt u daar geen gebruik van dan bent u eveneens hartelijk welkom.

Staat u als vaste gast op de lijst, dan hoeft u zich niet telkens op te geven. Als u zich
opgeeft wordt er voor u besteld en maken we als lunchcafé kosten die betaald moe-
ten worden, ook als u verhindert bent.

Kent u iemand die u met de gezelligheid van het lunchcafé kennis wilt laten maken,
neem deze dan mee®©. Er zijn nog plaatsen beschikbaar.

De maaltijd begint om 12.15 uur en de kosten zijn €7,00. We beginnen altijd met
een kopje soei) en na het hoofdgerecht (warme maaltijd) volgt een lekker toetje en
sluiten we de lunch af met koffie of thee.

De gezelligheid krijgt u er gratis bij, die maken we immers met elkaar!

Hartelijke groet,
Marrie (490146) en Ria (426208)
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social2estore

vVOoor pra ktlsche en somale support

Open dag Social Store op 17 juni 2023 op onze locatie op de Sportlaan.

Op 17 juni 2023 is er op die dag vanaf 09.30 tot 16.30 op onze locatie kennis te maken
en te zien wat Social Store doet en welke andere organisaties er zijn voor die Ridder-
kerkers die hulp nodig hebben.

Zet deze datum alvast in uw agenda.

Sinds de opening van 14 april jl zijn er inmiddels 100 aanmeldingen , welke wij hulp
bieden met uitgifte van producten, zoals waspoeder luiers, tandpasta, tandenborstels
en verder allerlei drogisterij artikelen. Hiervoor zijn veel producten nodig.

Maarten de Keizer, PR en Pers Social Store

Barbecue op 1 juli a.s.

' ],l—-.
Op zaterdag 1 juli a.s. houden we weer de jaarlijkse k i \E *y
barbecue.
ledereen is van harte welkom, ook de leden van de
Levensbron, op het plein van de Opstandingskerk vanaf 17.00 uur

Bijdrage in de kosten € 10,--

Wilt u ons voor 27 juni laten weten of we op uw komst mogen rekenen?

Wilt u onderstaand strookje invullen en deponeren in de bus in de hal van de kerk 6f
in de brievenbus van Mauritsweg 64?

Ja, wij komen graag naar de Barbecue, met ....... personen.

Evt. dieetwensen:

Naam:

12
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Gereformeerde Kerk Rijsoord
Postbus 2033
2980 CA Ridderkerk.

Colleze van Diakenen

Aan de Gemeente van de
Gereformeerde Kerk te Rijsoord.

Jaarrekening 2022.

Wij hebben het genoegen om u op de volgende twee pagina’s de jaarcijfers over het
jaar 2022 van het College van Diakenen te presenteren.

De jaarrekening geeft een negatief exploitatiesaldo aan van € 1.978,00. Dit is meer als
er begroot is, € 910,00 negatief.

De begroting voor het jaar 2022 geeft een totaal bedrag aan inkomsten weer van
€ 5.535,00 en de jaarrekening van € 7.301,00. Een positief verschil van € 1.766,00.

De uitgaven op de begroting bedroegen in totaal € 6.445,00 en bedroegen in werke-
lijkheid een bedrag van € 9.280,00 na correctie van de vergoeding uit het bestem-
mingsfonds. Dit is dus een negatief verschil van € 2.835,00. Meer uitgegeven dan be-
groot is € 2.835,00 minus het meer ontvangen dan begroot, € 1.766,00 geeft een nega-
tief saldo van € 1.069,00.

De begroting over 2022 was € 901,00 negatief + meer uitgegeven € 1.069,00 geeft een
werkelijk negatief exploitatiesaldo van € 1.979,00. Er is sprake van een afronding van
€ 1,00 t.o.v. het exploitatiesaldo in de jaarrekening 2022.

Het is moeilijk om één post aan te geven waar het verschil ontstaat maar voorname-
lijk de bijdrage levend geld is la%er dan begroot en er is sprake van een verschuiving
naar de post ‘door te zenden collecten en giften’. Dit heeft direct gevolgen voor de
uitgaven omdat de ‘door te zenden collecten en giften’ ook werkelijk door betaald
moeten worden.

Ook het feit dat er niet meer gericht gecollecteerd wordt/werd voor Kerk, Diaconie of
dergelijke maar dat er in de dienst slechts één collecte is die procentueel wordt ver-
deeld kan een negatieve rol gespeeld hebben. Het samen vieren van kerkdiensten met
een andere kerk kan een mo%elijke reden zijn voor een lagere opbrengst van de bij-
dragen levend geld. Dit is echter niet te controleren en blijft dus een aanname.

De cijfers die in Rijsoord aan 't Woord worden gepubliceerd is slechts een beknopt
overzicht.

De volledige jaarrekening 2022 zal ter inzage liggen voor alle gemeenteleden geduren-
de 5 dagen op het kantoor van de penningmeester van de diaconie aan de Rijksstraat-
weg 46 a + b te Rijsoord.

Indien u de jaarrekening wilt inzien dan graag contact opnemen met de pennirzjgmees-
ter via telefoonnummer 0180-422595. De jaarrekening zal ter inzage liggen in de week
van 5 t/m 9 juni 2023.
Met vriendelijke groet

Kees Alblas
Penningmeester CvD.
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JAARREKENING DIACONIE
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JAARREKENING DIACONIE
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Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 26 april 2023

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Zij leest hierna Johan-
nes 15 en gaat voor in gebed. De notulen van de kerkenraadsvergadering van 15 febru-
ari 2023 worden vastgesteld en ondertekend. De concept-notulen van de gezamenlijke
kerkenraadsvergaderingen worden besproken in de gezamenlijke vergaderingen en om
die reden worden de notulen van 17 maart 2023 nog niet vastgesteld.

Naar aanleiding van de bevestigingsdienst van dominee Matser wordt over onze orga-
nisten gesproken. Als de fusiegemeente ontstaat, zou het heel mooi zijn als zij bij
ons, bij de fusiegemeente willen blijven. Hun spel wordt erg g[ewaardeerd. Het Colle-
ge van Kerkrentmeester bespreekt dit met hen en met het College van Kerkrentmees-
ters van De Levensbron. Het uitgangspunt daarbij is dat iedere organist een evenredig
deel van de kerkdiensten zal spelen.

De ingekomen stukken worden verdeeld. Er zijn verschillende uitnodigingen voor af-
scheidsdiensten/-bijeenkomsten waar een afvaardiging van de kerkenraad naar toe zal
gaan. Zo is er de komende afscheidsdienst vanwege emeritaat van de predikant van
de Hervormde Gemeente Rijsoord op 4 juni a.s. maar ook van onze oud-predikant ds.
Ter Horst op 14 mei. Daarnaast neemt ook burgemeester Attema afscheid van Ridder-
kerk op 11 mei.

De wijkteams hebben paasattenties rondgebracht en pastorale bezoeken afgelegd. On-
ze nieuwe predikant ds. Matser is bij de inloopochtend en het lunchcafé geweest. Het
is goed om te zien dat hij al snel bekend raakt met onze gemeente. Binnenkort is er
weer een gezamenlijk pastoraatsoverleg.

Het College van Diakenen heeft de laatste periode regelmatig vergaderd. Niet alleen

onderling maar ook met het College van Diakenen van De Levensbron. Daarbij is onder

meer gesproken over de

bemensing van het College van Diakenen in de fusiegemeente. Dit, en de samenstel-

gng_ van de gehele kerkenraad, komt ook terug op de gezamenlijke kerkenraadsverga-
ering.

In de kerkdienst van 7 mei wordt aandacht besteed aan de be€indiging van het uitwis-
selingsproject met Rwanda. De 2° collecte zal dan bestemd zijn voor Rwanda. Het
wordt een fijne en afwisselende dienst.

Op 14 mei is er Heilig Avondmaal in Rijsoord. Het is fijn om met elkaar en met de ge-
meente van De Levensbron het Heiliﬁ Avondmaal te kunnen vieren. Enkele gemeente-
leden maken gebruik van de mogelijkheid wijn en brood thuis te krijgen en vieren zo
het Heilig Avondmaal vanuit huis met ons mee.

Op 2 juli 2023 wordt er weer een Openluchtdienst georganiseerd op het Koningsplein.
De kerkenraad besluit een bijdrage te verlenen in de kosten. Eind juni wordt meer
aandacht besteed aan de Openluchtdienst waarbij het altijd verstandig is naar de
dienst een lichte stoel mee te nemen.

De Levensbron maakt gebruik van een gemeenteapp. Voor onze gemeente is een apar-
te afdeling aangemaakt. In Rijsoord aan 't Woord komt een bericht dat het mogelijk is
aan te sluiten bij de app.

De jaarrekening 2022 van de kerk wordt besproken. Deze ziet er goed uit en er zijn
geen inhoudelijke problemen. Na controle komt het onderwerp terug op de agenda
voor het verlenen van décharge. Er wordt geen gebruik meer gemaakt van de kamp-
spullen. Mogelijk kunnen ze nog benut worden in de fusiegemeente en anders zoekt
het College van Kerkrentmeester een goede bestemming voor deze spullen. De pasto-
rie is opnieuw te huur en een mogelijke, nieuwe huurder heeft zich gemeld. De ker-
kenraad besluit akkoord te gaan met verhuur voor een kortere periode met inachtne-
ming van de wettelijke vereisten.
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Alle kerkenraadsleden hebben kennis kunnen nemen van het memorandum over de gebou-
wen dat opgesteld is door delegaties van beide Colleges van Kerkrentmeesters. Criteria
zijn overeengekomen, mede aan de hand van het gemeenteberaad van februari 2023
waarin leden konden aangeven wat zij belangrijk vonden voor de fusiegemeente. Het me-
morandum leidt tot de (voorgenomen) keuze voor De Levensbron als het nieuwe kerkge-
bouw onder voorwaarden van verbouwen en dan is het dus ‘logisch’ dat met pijn in het
hart afscheid genomen moet worden van De Fontein en onze Opstandingskerk.

Eén van de randvoorwaarden is dat het pand van De Levensbron wordt aangeﬁast zodat
het een fijn “thuis” kan zijn voor de fusiegemeente, gevormd door de beide, huidige ker-
kelijke gemeenten. Besloten wordt op 7 mei 2023 een gemeenteberaad te houden. Na het
ﬁemeenteberaad neemt de kerkenraad een definitief besluit maar voor die tijd zal de

erléerzlragd van De Levensbron nog een voorgenomen besluit nemen en een gemeentebe-
raad houden.

Aan het eind van de vergadering leest een kerkenraadslid de tekst “Dat er een morgen
komt”. Vanwege de toepasselijkheid zal deze tekst ook gelezen worden aan het eind van
het komende gemeenteberaad. De voorzitter sluit de vergadering.

Tijdens de dienst op 21 mei jl. konden we genieten van een lied van SELA

‘In het water van de doop’ S~
a@’--.
In het water van de doop, zien wij hoe God zelf belooft, . 60 EL,

dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.
Water dat getuigt en spreekt, van de hoop die in ons leeft,
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is. \

Eén met Christus in zijn dood, gaan wij onder in de doop,
overtuigd dat er bij Hem vergeving is.

Eén met Christus, ingelijfd, staan wij op van schuld bevrijd,
in een leven dat voorgoed veranderd is.

Met de Heer begraven en weer opgestaan,

om voor Hem te leven, Jezus’weg te gaan.

Uit het water van de doop, putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is.

Dat Gods trouw en liefde blijvend is.

In zijn lichaam ingelijfd:
Christus’kerk die wereldwijd,
is geroepen om een beeld van Hem te zijn.

Mensen overal vandaan, die de weg van Christus gaan,
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn.

Reinig ons, vernieuw ons leven Heer
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer.

Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge Geest!

Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft!

Wat een liefde, wat een hoop!

U verzegelt door de doop dat ons leven bij U veilig is.
Dat ons leven bij U veilig is.

https://www.sela.nl/liederen/76/doop.html
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Afsluiting van de Uitwisseling met Rwanda

In de dienst van zondag 7 mei was er ruimte om stil te staan bij de afsluiting van de
Uitwisseling met Rwanda.

Ds. Jerome Bizimana heeft ons via een film toegesproken. Hij is de president van de
Presbyterie Remera waar we de Uitwisseling mee zijn aangegaan als kerken uit de
classis Dordrecht.

Naast de 31 kerken vallen ook scholen, een ziekenhuis en een gezondheidscentrum
onder deze Presbyterie.

Ze vonden het niet makkelijk toen ze het bericht kregen, maar konden niets anders
dan accepteren dat de Uitwisseling stopt.

Hij benoemde wat veel invloed heeft gehad en waar ze heel blij mee zijn:

de bezoeken over en weer waarvan ze veel hebben kunnen leren;

de kerken in de regio kregen geld voor de kleine projecten en daardoor werden ze fi-
nancieel zelfstandig;

en door de hulp in de Coronatijd konden de kerken weer open.

Hij Ir:o(r)]pf)t\)/ooral dat we hen blijven bezoeken en bedankt de mensen die Rwanda be-
zocht hebben.

Jannie Zijderveld vertelde over 35 jaar Rwanda. Het doet ons verdriet dat we nu heb-
ben moeten stoppen omdat er nog maar 4 gemeenten zijn die de last kunnen dragen.
Er zijn in die jaren 15 bezoeken geweest, 8 vanuit Rwanda en 7 naar Rwanda toe. We
hebben 77 projecten kunnen steunen.

Margit Kleiker is in 2015 mee geweest met de Uitwisseling en vertelde over het oude-
renproject.

In de regio Remera heeft iedere kerk nu officieel geregeld dat ouderen bezoek krijgen
of een ouderenmiddag bezoeken, dat er spaargroepen zijn zodat iedereen een zorg-
verzekering heeft van €4,- per jaar.

Dit resultaat is meer dan ze durfde verwachten.

Ria van Hulsteijn vertelde over het kinderbijbelproject. De Kijkbijbel is in het Rwan-
dees vertaald en uitgegeven. Ze is 15 keer naar Rwanda geweest om cursus te geven
voor predikanten en zondagschoolleiding over mogelijkheden van vertellen en verwer-
ken van de bijbelverhalen voor kinderen. Daar zijn op zondag wel 50-80 kinderen die
naar de kindernevendienst gaan.

Ds. Eric Matser preekte over het verhaal van Kain en Abel.

Ik vond 2 aspecten in het bijzonder aanspreken:

We hebben onze verantwoordelijkheid om naar elkaar te blijven omzien.
Gods aandacht gaat altijd éérst uit naar de "zwakste broeder’.

Teun Rijsdijk heeft tijdens de dienst foto's gemaakt. We sturen een collage hiervan
Ep,dsamen met de kaart waar u uw naam hebt opgezet en met de tekeningen van de
inderen.

We hebben ook onze dankbaarheid uitgesproken voor de ontvangen gastvrijheid, dat
we zo veel geleerd hebben van elkaar, voor de bezoeken die er waren en de fijne con-
tacten.

Ellie Lagendijk en Wilma van Gameren leerden ons een canon te zingen.
Imana Ibarinde - Imana Ibafashe God beware u - God helpe u.

¥
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Na de zomer, in het najaar ..... !

Als u dit artikel leest is hoogstwaarschijnlijk de meteorologische zomer begonnen. Een
periode waarin men over het algemeen kan genieten van mooi zomerweer. Ook een
tijd waarin veel mensen op vakantie gaan om weer energie op te doen voor de rest
van het jaar. Na de zomer kan men er dan weer met frisse moed tegenaan.

Ook voor ons zal dat gelden. Want na de zomer, in het najaar zal, traditiegetrouw, on-
ze jaarlijkse bazaar gehouden worden. Om precies te zijn in september. We hopen er
weer een ouderwets festijn van te kunnen maken, zoals we voor de Corona-pandemie
gewend waren. De exacte data zijn al eerder gepubliceerd, maar voor de zekerheid
noemen we ze nog maar even:

vrijdag 22 en zaterdag 23 september 2023.

We hopen er weer een echt feest van te kunnen maken met voor elk wat wils. Het eni-
ge dat dit jaar zal ontbreken is de loterij. De gebruikelijke stands met boeken, pla-
ten/ Cd’s, elektronica, gereedschap, kleding, klein meubelen, speelgoed, rad van
avontuur etc. zullen zeker te vinden zijn op onze bazaar. Kortom het zal weer gezellig
worden in en rondom de Levensbron.

Om dit alles goed voor elkaar te krijgen zijn wij nu al op zoek naar mensen die ons in
het weekend van 22 en 23 september en/ of de week er aan voorafgaand willen hel-
pen. U kunt u nu al aanmelden als vrijwilliger door een mailtje te sturen naar ba-
zar@levensbron.nl. U hoeft echt niet te wachten tot u gebeld wordt. Als u nu al weet
dat u ons wilt komen helpen kunt u dat nu al kenbaar maken via de eerder genoemde
mail of een telefoontje naar Elly de Jonge (telefoon 430809).

Verder zijn wij voor het rad van avontuur op zoek naar leuke, mooie, handige of an-
derszins bruikbare nieuwe prijsjes. Dus als u voor een verjaardag een cadeautje hebt
ontvangen dat u al had, het zit nog netjes in de verpakking en het ligt toch maar te
liggen in uw kast dan zou u het als prijs voor ons rad van fortuin aan ons kunnen
schenken.

Tot zover de berichtgeving over de bazaar 2023 voor deze maand.
Namens de aktiviteitencommissie

Herman Krijgsman
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Er zat een rups langs de weg.

En hij zat heel erg stil.

Hij zei niemand gedaﬁ.

Zo kenden de dieren hem helemaal niet.

Normaal was rups altijd degene die HALLO schreeuwde
nog voordat je hem had gezien.

Hé wat is er rups, zei sprinkhaan,
HE WAT IS ER, riep hij, GEEF EENS ANTWOORD!
Maar de rups bleef zitten, stil, en zei nog steeds niks.

Kun je niet opstaan rups, zei mier,

wacht maar ik help je wel even. ’

En hij stak zijn handen onder rups zijn armen

en hees hem overeind /

maar op zijn eigen benen staan dat deed rups niet. / /0,'/.
Mier liet hem maar weer zakken, )
en zo zat hij daar weer stil, en zei niks, die rups.

Ook het duwen van de tor,

en het kietelen van de meikever,

en het blazen van de krekel,

en het smeken van de bij,

en het spugen van de vlieg,

en het schelden van de duizendpoot,
hielp helemaal niks.

Toen kwam het lieveheersbeestJe voorbij.
Eerst keek hij maar eens ioe

Hij zei niks en hij deed ni

Hij ging alleen maar zitten.

Naast rups. Langs de weg.

Zo zat hij daar een dag.
En een nacht.
En nog een dag.

En na drie dagen hoorde hij zachtjes kraken.
Dat was de rups... die open ging.
Aha, zei het lieveheers eestje.

Ik wist wel dat je het in je had.
Toe maar... wees niet bang

En in het licht van de eerste zonnestralen,
sloeg de vlinder zijn vleugels uit.
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TVG Rotterdam

Persbericht

Zomercursus 2023

Het eigene van het evangelie naar Matteiis

Aanwijsbaar vanaf de tweede eeuw heeft de christelijke kerk vier evangelién in het
Nieuwe Testament: Mattels, Marcus, Lucas en Johannes. Meermalen is getracht daar
één geheel van te maken in een zogenaamde evangeliénharmonie (onder meer door
Tatianus in de tweede helft van de tweede eeuw). Dominant is echter vastgehouden
aan het viertal.

Dit jaar staat het evangelie van Matteus in de liturgie ﬁA-jaar) centraal. In de zomer-
cursus wordt aandacht besteed aan dit evangelie dat als eerste in het Nieuwe Testa-
ment staat. De centrale vraag is: waarin onderscheidt dit evangelie zich van de ande-
re? We ontdekken een aantal eigenheden van het Matteus-evangelie.

Naast twee studieochtenden bestaat de zomercursus uit een dagwandeling in de stad
Leiden op zaterdag 8 juli 2023.

Plaats: Rotterdam, Alexanderkerk, Springerstraat 340.
Data: dinsdag 27 juni en dinsdag 4 juli 2023

Tijd: 10.00 - 12.30 uur

Docent: drs. Adri van der Wal

Verdere informatie op de website: www.tvgrotterdam.nl

Aanmelden bij de heer A. Offereins, e-mail: a.offereins@hccnet.nl

¢ COV RIDDERKERK

Open avonden bij oratoriumkoor

Wilt u/jH eens kijken hoe het toegaat op een oratoriumkoor?
COV Ridderkerk houdt open avonden op 30 mei, 7 en 14 juni.

U/jij bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen, mee te doen en het plezier
van zingen in een koor te ervaren.

Wij repeteren in de Levensbron, Jan Luijckenstraat 10, Ridderkerk en beginnen om 19.45
uur. We sluiten de avond om 22.00 uur af.
Er ligt muziek voor u klaar.

Heeft u vra%en dan kunt u contact opnemen met de voorzitter: 06 83 56 48 77 of de
secretaris: 06 20 92 36 91

ledereen is van harte welkom.
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(CONCERTD AGENDA

1 en 15 juni De Fontein Inloopochtend Koffie en gezelligheid
Vanaf 10.00 uur
1 en 15 juni De Fontein Lunchcafé De Fontein | Opgeven bij Ria of Marrie
Aanvang 12.15 uur
4 juni Breepleinkerk Zingen maakt blij M.m.v.Mannenensemble
Rotterdam Aanvang 17.00 uur Men of Hope
Voorganger Erick Versloot
5t/m9juni | Kantoor Alblas Inzake jaarrekening Vooraf telefoontje naar
College van Diakenen | 0180-422595
9 juni Soosruimte Ontmoetingsavond 30+ | Praatje, glaasje, spelletje,
Fontein Vanaf 20.00 uur gezelligheid
11 juni Breepleinkerk Zingen maakt blij MKL Willem Nijhof
Rotterdam Aanvang 17.00 uur Voorganger Arenda Haas-
noot
17 juni Sportlaan Open dag Social Store | Kennismaken met Social
Ridderkerk Vanaf 09.30 uur Store
25 juni Breepleinkerk Zingen maakt blij m.m.v.Mannenensemble
Rotterdam Aanvang 17.00 uur Laudate o.l.v. Adri Poort-
vliet, voorganger Panc Ver-
maat
1 juli Kerkplein Barbecue Opgave via strookje
Opstandingskerk | Vanaf 17.00 uur Op pag. 12
22 en 23 sep- | Levensbron Bazaar 2023
tember

23 september

Opstandingskerk

Populair orgelconcert
Aanvang 16.00 uur

Organist Arjan Breukhoven
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